Oosterbeek, Mill Hill, 26 januari 2021.

Beste vrienden,

Het afscheid op 11 oktober is vanwege corona niet doorgegaan. Daarom schrijf
ik jullie ten afscheid.

Zeventien jaar heb ik pastoor mogen zijn in jullie parochie. In deze parochie heb
ik me heel erg thuis en verbonden gevoeld, en ik had het idee dat jullie je ook zo
bij mij voelden. Allebei, zo heb ik dat ervaren, gaven we aan elkaar, en kregen
we van elkaar de kans om onszelf te zijn. Elkaar accepteren betekende ook dat
het tussen ons nooit is vastgelopen.

Openstaan voor elkaar betekent ook leren van elkaar. Ik herkende daarin wat ik
in Kenya heb ervaren. Dat maakte dat we goed voor elkaar hebben kunnen
zorgen, jullie voor mij, ik voor jullie; een wederkerigheid in die zorg.

Met heel veel plezier kijk ik terug op deze 17 jaren die voor mij bijzonder
betekenisvol zijn geweest. Daarbij heb ik het jubileum in 2019 als een soort
bekroning ervaren.

Toen ik mij realiseerde dat ik dit werk niet meer kon voortzetten was dat een
intense teleurstelling. De geleidelijke afname van controle over mijn leven, over
mijn gedachten en gevoel is erg verdrietig.

Troost vind ik in mijn bidden, mijn gebed, mijn contact met een hoger iets.

Mijn wens bij dit afscheid is dat voor de kerk en voor Jezus, jongeren roeping
beter leren verstaan. Laten we er voor elkaar blijven, in Jezus’ naam.

Ik heb geen idee hoe men elkaar groette in de tijd van Jezus. En tegenwoordig
zijn er zoveel verschillende vormen. Laat ieder zijn of haar eigen groet
overdenken.

Van mij uit:

Vrede voor jou en je naasten!

Piet Verhagen



